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Andy Mazzei

Zijn wie je wil zijn

Andy Mazzei liep school in de mijncité van Waterschei (Genk).

Hij noemt zichzelf, achteraf bekeken, een SES-kind pur sang. “De

leerkrachten hadden hoge verwachtingen van mij en stimuleerden

me om Latijn-wiskunde te studeren. Van thuis uit kreeg ik de

boodschap dat je kunt worden wat je wil worden, als je er maar in

gelooft en doorzet. Mijn ouders vonden dat ik naar de universiteit

moest gaan. Maar de manier waarop mijn leerkrachten lesgaven,
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Spelingerwijs en Wandelen in
de Mijngang vind je op Spotify

triggerde mij om zelf leerkracht te worden.”

“Toen ik afstudeerde in 2005 was er weinig
werk hier en ik besloot drie jaar naar
Brussel te trekken. |k gaf les in Sint-Joost-
ten-Node. Het was een goede leerschool:
veel SES-kinderen, kinderen voor wie
Nederlands de derde of vierde taal was,
helaas vaak soms schrijnende toestanden,
.... Die periode heeft me gevormd. Mijn grote
droom was om terug te keren naar ‘mijn’
Sint-Jansschool in Genk. In 2010 kreeg ik die
kans. |k wilde kinderen in mijn buurt laten
zien dat ze hun lot kunnen veranderen, dat
ze meer kunnen bereiken dan wat van hen
verwacht wordt. Ik wil Genk weer op een
piédestal plaatsen. Dat is mijn drijfveer
doorheen mijn hele verhaal.”

“Kennis uit de korte keten”, noemt Andy het
concept achter zijn podcastreeks ‘Wandelen
in de MijnGang’. “In Genk hebben we veel

expertise en echte boegbeelden. Mijn doel is
om jongeren door hen te laten inspireren en
motiveren. Hen leergoesting te geven. Door

BASIS 10 MEI 2025

kennis aan te bieden die lokaal voor handen
ligt, wil ik hen ook ecologisch en bewust
laten omgaan met de kennis die tot hen
komt. Het is belangrijk om hen de attitude
van levenslang leren bij te brengen, vooral in
deze tijd van artificiéle intelligentie.”

Zijn wie je wil zijn, leren en laten leren,
autonomie-betrokkenheid-competentie
(ABC]J, building community, groeicodrdinator
Andy heeft zo zijn pijlers om leren te
stimuleren, na zijn traject van bijstuderen en
veel lezen. “Vanuit mijn leren, vanuit mijn
constante nieuwsgierigheid, ben ik er achter
gekomen dat het collectief heel belangrijk is.
Samen en doelgericht ergens voor gaan. ‘It
takes a village to raise a child’, zegt de
Ubuntu-filosofie. Heel de gemeenschap
zorgt voor elkaar. En dat zorgt voor
ondersteuning en een gedragen visie.”

Vorig jaar lanceerde scholengemeenschap
De Speling in Genk een nieuw digitaal
platform, SpelingerWijs, een podcastreeks
waar leerkrachten, directies en
onderwijsliefhebbers hun inzichten delen.
Inge Verboven, pedagogisch codrdinator,
betrok Andy hierbij. Andy: “Binnen onze
scholengemeenschap zit er zoveel expertise
en we weten eigenlijk niks van elkaar. We
willen vooral collega’s uit het Genkse hun
verhaal laten doen, maar soms moeten we
ook een beetje uit onze comfortzone gaan. In
februari heb ik Steffie de Baerdemaeker
mogen podcasten, Bruno Vanobbergen
sprak ik ook aan om mee te doen. Je zet zo'n
podcast op en je leert rond allerlei
onderwerpen. |k zie dit als zaadjes die
geplant worden in de hoofden van de
mensen. Je wereldbeeld wordt altijd een
beetje aangepast. Hoe geweldig is dat!”

IKwilde kinderen in mijn buurt Iaten zien dat ze hun lot kunnen veranderen.

Het collectief is heel belanarijk. Samen en doelgericht ergens voor gaan.




