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Yoni Buyens
Yoni heeft net haar eerste schooljaar als kleuterjuf achter de rug en trad zo in de voetsporen van 
haar mama, wiens verhalen haar inspireerden. Na eens een dagje mee lopen in de klas was ze 
meteen verkocht. Het spontane en de verwondering van kleuters motiveren haar enorm. Verder 

heeft Yoni er net haar vierde jaar als leidster bij de KLJ van Hoeleden opzitten en trok ze deze 
zomer met zeventig leden op kamp.
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Waar sta ik voor?
Ik sta voor onderwijs dat uit het kind 
vertrekt en de bijhorende kinderlijke 
nieuwsgierigheid. Kortom, het willen 
weten, het wat, het hoe, het waarom en 
dit in de praktijk toepassen. Ik wil een 
begeleidende leraar zijn, die samen met 
de leerlingen op zoek gaat en ontdekt. 
Ik ga graag zo veel mogelijk met hen 
naar buiten. Wanneer dit niet lukt 
probeer ik dit op een creatieve manier 
op te lossen door buiten naar binnen 
te halen. Dit doe ik door de leerlingen 
voorwerpen uit hun eigen tuin mee te 
laten brengen. Zo gaan we vanuit de 
klas op ontdekking naar de natuur in 
ieders tuin.
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