
ZIN GEVEN 
 
Bouwen aan een andere thuis 
 
Het nieuwe is er af. 
We zijn weer op gang gekomen 
met ons werk of met ons engagement in schoolverband. 
We zijn gestart met een nieuw thema, ‘Anders thuis’. 
Dat lijkt dus ook in orde. Doen we er nog iets mee? 
 
Zo’n thema heeft te maken met zingeving. 
Zin geven aan hetgeen wij doen 
en wel een diepere zin: 
leven, actief zijn, zich geven 
omwille van een andere reden 
dan het directe resultaat. 
Zingeving ligt bij een dieper doel: 
je wil de wereld beter maken, 
of minstens jezelf als mens 
aan je binnenkant verbeteren. 
 
Het is een dagelijkse opdracht, 
om je innerlijk huis te betreden 
en daar een inkijk te nemen. 
Er even ‘anders’ bij stilstaan: 
op zoek naar het goede en het mooie, 
maar ook het zwakke en het kwade. 
En dan zien in welke mate je bouwt 
aan het huis van de wereld, 
of je een ‘thuis’ bouwt. 
 
Zin geven vraagt voeding. 
Je kan daarvoor spirit vinden 
in een religie of in een filosofie. 
Dat houdt je meer wakker en scherper. 
Voor christenen zit er spirit 
in woorden van en verhalen over Jezus. 
Hij geeft ergens aan dat Hij de rots wil zijn 
om die ‘andere thuis’ op te bouwen. 
Hij is daarbij een steun in de rug. 
Dan bouw je met Hem en zijn bouwstenen 
van moed en inzet, warmte en liefde. 
 
Jouw bouwen aan die thuis is begonnen? 
Schep iedere dag zin vanuit jouw spirit. 
 
Rik Renckens 


