ALLERHEILGEN — ALLERZIELEN

Een andere thuis?

42,1% van de Belgen gelooft in een leven na de dood,
meldt website Otheo.
Wat kan dat dan zijn?

Marc, een gepensioneerde huisarts,

verloor zijn echtgenote en een dochter.

Hij voelt hen nog aanwezig.

‘Verdriet kan je niet opbergen in een kast.

Mia en Joke zijn immers overal zichtbaar aanwezig in ons huis.
En tegelijkertijd zijn ze er altijd ook niet.

Ze zijn afwezig aanwezig

of aanwezig afwezig, elke dag opnieuw.’

Jeffrey kwam tot geloof in een eeuwig leven

na het sterven van zijn opa.

‘Het is iets dat ik in mijn hart voel.

Anders dan we vaak denken,

sterven we eigenlijk elke dag een beetje

en begint het onvergankelijke leven pas na de dood.’
Hoe dikwijls horen wij niet bij een afscheid:

‘Tot ziens’, ‘Tot aan de overkant’,

‘Goede reis’, ‘We zien elkaar terug’.

Het leven na de dood is een wens,

een diep verlangen, een troost voor wie achterblijft,
als we met dood worden geconfronteerd.

Die andere kant, die nieuwe thuis,

kennen we nu nog niet.

We hebben er geen bewijs voor.

We zijn dan in een andere dimensie,

die van de eeuwigheid, al even onvoorstelbaar.
Christenen zeggen:

er is daar liefde, genade en verbondenheid.

Mag het een goede thuis zijn.

Waar onze overledenen ‘anders thuis’ zijn.
Mogen wij alleszins verbonden blijven

met hen, in vele goede herinneringen,

en met hun spirit rondom ons.

Rik Renckens



