ADVENT

Kom je thuis?

Het stille seizoen is daar.

Vroeger donker, kortere dagen,
uitnodigend om meer thuis te zijn.
Dichter bij je huisgenoten

en dichter bij jezelf.

Meer van binnen,

binnen aan het werk

en ook aan het werk met je binnen.

Ben je daar al thuis?

Dat je voelt wat je beleeft.

Dat je tijd neemt om te voelen.

Dat je je laat verrassen door wat je voelt.
Dat het je uitdaagt

om anders te zijn,

of om bewuster te zijn.

Het is al een hele stap om zo stil te staan
en dichter te komen bij jezelf.

Je bent er dan anders thuis.

Het geeft een andere kleur

aan al het andere dat je meemaakt.

Misschien ben je ook gelovig.
En laat je God ook binnen

in je hart en in je zijn.

Hij wil altijd komen,

zo hoor je het in de advent,

wat trouwens ‘komst’ betekent.
Hij komt bij wie er plaats is,

bij wie in de stilte Hem begroet
en zich opent voor een Woord van Hem.
Een woord van meer vrede,
meer kracht, meer vreugde.

Zo komt Hij binnen.

Zo wil Hij zijn in vele binnensten.

Wil je anders thuis zijn?
Het is jouw thuis.
Kom er dikwijls thuis.
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