
VAKANTIE 

 

Als pelgrims aangekomen 

 

We zijn er, bij de terminus van onze tocht. 

Wij leggen onze rugzak af 

en richten ons kompas nu op de zon 

of op de windstreek van onze voorkeur. 

 

Op de warmte van je gezin, 

je familie, je relatie. 

Je mag al je tijd weer aan hen besteden. 

Je mag tussen hen je amuseren, 

soms ventileren en compenseren 

waarvoor eerder geen kans was. 

 

Je kan je nu richten 

op de bredere horizon. 

Waar is geen routenetwerk 

dat telt als jij er passeert 

en dat je dichter brengt  

bij het groen, bij het water, 

bij de schoonheid van de zomer? 

Welk land of welke stad of streek 

mag jou verrassen en verblijden, 

om jou misschien op te trekken 

uit een diepzee van vermoeidheid of ontgoocheling? 

 

Je kan weer thuis zijn bij jezelf, 

beseffen wat je hart verlangt, 

ontvangen wat je geest verlicht, 

gezonder ademen en rustiger leven. 

 

Je zal wellicht passeren 

aan menige kerk, of kapel, of heilige plek. 

Nu heb je de tijd  

om er niet aan voorbij te gaan. 

Ga er gerust binnen 

omwille van haar schoonheid. 

Maar neem er ook de tijd 

om het licht en de vrede te voelen 

die Hij misschien nu aan jou wil schenken. 

 

Pluk ervan, op meerdere wijzen, 

in dankbaarheid, dat je bent aangekomen. 
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