BEGIN SCHOOLJAAR

Anders thuis

Vorig schooljaar waren we ‘Als pelgrims onderweg’.

Op de affiche voor dit schooljaar zie je een bloemenpad.
Misschien is het vorige schooljaar voor jou zo geweest
en kan je er zo op terugkijken.

De scherpe steentjes en ongemakken waren er ook wel,
maar zijn nu aan de kant gezet.

Of herinnert het bloemenpad jou

aan de zon en het leuke van de vakantietijd?

Nu leidt de weg naar binnen:

het huis in van het nieuwe schooljaar.

En onmiddellijk is er de uitdaging:

om er een thuis van te maken.

De school als een andere thuis,

een plek van welkom en van warmte,

en ook een plek van inzet en zorg voor elkaar.
‘Anders thuis’,

met een deur die openstaat.

Ga je mee naar binnen?

Mag het zijn met een goede geest.

Met bezieling, zodat je kinderen en jongeren
goesting geeft om te leren.

Met werkkracht, om te doen wat moet

en dikwijls nog een beetje meer.

Met goedheid, zodat je aandacht hebt

voor wat ieder nodig heeft.

Met werkkracht, bezieling, goedheid,

maak je het stenen huis van iedere school anders.
En als je een christelijke school wil zijn,

voed je dan bovendien met heilige Geest,

een goddelijke geest van verbondenheid.

Je weet je verbonden met een bron van liefde,
waar je een thuis kan vinden

voor je ziel en voor je bezieling,

voor je werkkracht en je goedheid.

Een school die ‘anders thuis’ is,
mag jouw goede geest er elke dag binnengaan.
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