
STAPPEN / DOORGAAN 

 

Stappen als pelgrim 

 

Ergens in zijn biografie schreef paus Franciscus: 

“De kerk zal verdergaan. 

Ik ben maar één stap op haar weg”. 

Het is typerend voor zijn bescheidenheid. 

Intussen zien velen wel in 

hoeveel stappen hij heeft gezet, 

vooral de stap naar gewone mensen toe. 

 

Als pelgrim doorheen dit schooljaar 

zijn wij al even onderweg. 

Elke dag één stap, komen wij daartoe? 

Want onderweg moet het gebeuren. 

Het is belangrijk om te blijven gaan: 

de stap van jou heeft belang. 

 

Behoud dus nog maar even 

de instelling van de pelgrim. 

Zie hoe de natuur ontluikt. 

Hij nodigt je misschien uit 

tot momenten van rust. 

Ga kijken in je hart 

en voel wat jou beweegt 

en wat er aanwezig is 

aan edele verlangens. 

Sta op bij een ontgoocheling 

en ga toch maar verder 

met jouw goede kant. 

Doe goed aan de medemens 

die jou iets eenvoudigs vraagt 

of bij wie jij een vraag vermoedt. 

 

Eén stap is telkens genoeg. 

Want bij die éne stap verandert er iets. 

Laat dat jouw geloof zijn: 

dat die éne stap de moeite is. 

Verander je daarmee de wereld? 

Niet zo dat het in de krant komt. 

Wel zo dat er meer goede mensen zijn. 

Zijn we daarvoor niet op tocht  

en om één stap te zijn naar een goede wereld? 

Mag jouw verdere tocht gezegend zijn. 
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