
HOOP, VERTROUWEN 

 

Vlieg je mee, met een ruime blik? 

 

Onze schoolruimten zijn weer bevolkt. 

Alle ruimten worden gebruikt, 

want die zijn er nooit teveel. 

Maar ruimte is meer dan oppervlakten. 

Ruimte is ook: ademruimte en buitenlucht. 

 

Ruimte is nog meer: verder durven kijken, 

je richten op de toekomende tijd, 

je blikveld openen naar verder. 

 

Wat kunnen wij dan zien? 

Hoeveel er nog te doen is, 

wat er op ons wacht aan problemen, 

dat er een neergang dreigt. 

Wij horen het, 

men overstelpt er ons mee, 

het overspoelt ons. 

Er drijven donkere wolken over. 

 

Waar is dan de zon? 

Zien wij die nog? 

Spreken wij er nog over? 

Het positieve is er nochtans. 

Bij kinderen die graag naar school komen. 

Bij leraren aan wie je veel mag vragen. 

Bij mensen die in hun levensritme 

ruimte scheppen voor anderen. 

Bij velen die aan de ruimte van later bouwen 

door weldadig in het nu te leven. 

 

De ruimte van morgen begint vandaag. 

Vlieg je mee met hen 

die daar ten goede voor zorgen? 

Het is een ruimte met zon. 

Durf er maar op hopen. 

Hoop en vertrouwen, 

zij scheppen de ruimte om erin te vliegen. 

 

Hoop en vertrouwen,  

die komen ook van boven, 

als je hemelse voeding nodig hebt. 
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