
BEGIN SCHOOLJAAR 

 

Vlieg je mee? 

 

Vlieg je mee? Een fantastische vraag. 

Een fantastisch aanbod. 

Wie vliegt er niet graag 

in de lucht, in gedachten, in dromen? 

 

Je zit startklaar  

of ben je al aan het vliegen? 

Vlieg je voorop in de formatie? 

Of zit je midden in de groep, mee in de vaart? 

Of heb je het moeilijk om in beweging te komen? 

 

Maar je mag meevliegen. 

Vlieg er vooral niet overheen. 

Er wordt in scholen soms over leerlingen heengevlogen. 

Je vliegt aan hen voorbij 

en je ziet niet dat hun diepere leervraag is: 

maak van mij een gelukkig kind. 

En er wordt in scholen over collega’s heengevlogen. 

Men vliegt aan hen voorbij 

en men ziet niet hoe je ook die kan meenemen. 

 

Vlieg op en vlieg uit. 

Vlieg met bezieling: 

met vleugels die vér dragen, 

voorbij de routine, voorbij de basis, 

gericht op de zonkant. 

 

Vlieg mee  

en neem de anderen mee naar de zonkant. 

Die bereik je telkens als je in de wondere ruimte komt 

van de voldoening, die je geschonken wordt, 

de voldoening bij jezelf 

of de voldoening bij anderen. 

Die voldoening ontvangen en voelen, 

geeft energie en schept ruimte, 

motiveert voor morgen. 

 

Vlieg je mee? Vlieg maar mee en blijf meevliegen, 

ook als de voldoening er nog niet is. 

Ik bid en ik wens voor jou… dat je vliegt. 

 
Rik Renckens 

 


