
WACHTEN - VREDE - ADVENT 

 

Vlieg je mee, naar vrede? 

 

Waarop wachten wij 

en zoveel mensen in de wereld? 

Wij en zovelen wachten op vrede, 

op oorlogen die één na één eindigen, 

op wapenstilstanden 

en verzoenende overeenkomsten. 

 

Wij zullen moeten volhouden 

in het wachten. 

Wie kan er een oorlog stoppen? 

Sommige conflicten lijken eeuwigdurend. 

Wij kunnen enkel het verlangen bewaren, 

het verlangen naar vrede, 

dat verlangen behoeden en voeden. 

 

Bouwen aan een wereld van vrede, 

dat kunnen wij in ons eigen midden. 

Door zich niet enkel af te vragen 

‘Wat is goed voor mij?’, 

maar ook ‘Wat is goed voor anderen?’. 

Door niet alleen na te streven 

‘Waar is er winst voor mij?’, 

maar ook ‘Waar is er winst voor ons samen?’. 

Door niet enkel te kijken 

naar wat anderen doen, 

maar door zichzelf te ondervragen 

of je een tevreden mens bent. 

 

Ons verlangen naar vrede 

kan ons doen stilvallen 

bij ons willen hebben en houden, 

bij ons willen delen en meeleven, 

en ons leven brengen in een goede balans. 

 

Voor christenen sluit dat verlangen aan 

bij hetgeen God over ons droomt. 

Hij heeft behagen in mensen 

die vrede brengen op aarde. 

Mag zijn welbehagen groeien, 

ook door ons. 
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