
PASEN 
 
Vlieg je mee in Zijn zon? 
 
Uit het graf opstaan, 
het wordt van Jezus gezegd. 
Maar als je het letterlijk neemt, 
is het iets onmogelijks: 
dan had Hij opnieuw moeten sterven. 
 
Wat vieren christenen met Pasen? 
Dat Hij niet dood is, maar leeft. 
Dat Hij bleef leven voor God en in God. 
Dat zijn Geest ook nu leeft 
en mensen draagt, over het graf. 
 
De graven van onze wereld zijn gevuld. 
Met de doden van oorlogen. 
Met drenkelingen op de vlucht. 
Met slachtoffers van hongersnood. 
Met omgekomenen in het verkeer. 
Zij hadden niet moeten sterven. 
Hun graven zijn een vorm van protest. 
Kunnen zij de wereld doen opstaan 
en ons bewegen tot anders samenleven? 
 
Het graf van ons leven 
houden wij best nog leeg. 
Lukt dat als je zwaar ziek bent, 
of als je geestelijk bent uitgeput, 
of als je jezelf alleen voelt staan, 
of als je levensvreugde mist, 
of als je relatie is verdord? 
 
Pasen kan nieuwe moed geven, 
een nieuwe lente zijn, 
de hoop op een ommekeer, 
de kracht om vol te houden. 
Als christen krijg je dikke steun: 
je staat er niet alleen voor, 
Hij is dicht bij jou, 
en Hij versterkt je vleugels. 
Je kan vliegen in Zijn zon 
met het licht dat Hem in leven hield. 
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