
EEN NIEUW  JAAR 
 
Vlieg je nieuw mee? 
 
Hoe ben je het nieuwe jaar ingevlogen? 
Misschien met goede voornemens. 
Of heel gewoon, met de idee 
om gewoon verder te doen 
zoals je vooraf al deed? 
 
Het echte nieuwe 
zou uit je binnenste moeten komen. 
Daar is een bron van verlangens, 
een stem die ons wakker wil maken. 
Zij onthult wat er diep in ons leeft. 
Zij brengt ons weer in voeling 
met de kleine en grote dromen 
van onszelf, van vroeger, van nu. 
 
Zoals, het verlangen om iets te betekenen. 
Onze droom naar geluk. 
Onze bereidheid om te beminnen. 
Ons verlangen naar vrede. 
 
Proef er nog eens van, 
van de mooie dromen in jezelf, 
van het ideaal dat je koestert, 
van de goede mens die je wil zijn. 
Proef ervan en houd die smaak even vast. 
Misschien ontvang je ook een recept 
om ermee naar buiten te komen. 
 
En als je christen of gelovig bent, 
voel dan ook even aan of jouw droom niet past 
in de grote droom van God. 
Hij gunt van harte dat je gelukkig bent. 
Hij heeft jou geschapen met talenten en met een hart, 
om die ten volle te ontplooien. 
 
Of dit jaar nieuw wordt,  het moet misschien niet. 
Hoe mooi het wordt, ligt deels in onze eigen hand. 
Vlieg er maar in, vanuit je binnenste. 
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