
KERSTMIS 
 
Vlieg je mee, naar de zin van Kerstmis? 
 
Wij vieren weer Kerstmis, het feest van de vrede, 
in een sfeer en omgeving waar de oorlog dichtbij is. 
En meer dan één oorlog. 
 
Wij vieren weer Kerstmis. 
Omdat het een traditie is? 
Omdat wij graag feesten? 
Vanuit onze christelijke wortels? 
Omwille van de romantiek? 
 
Al die elementen dragen ertoe bij, 
maar is er niet vooral die diepere vraag: 
wij hebben behoefte aan licht. 
De harde kanten van het leven, 
lijden en dood die wij zelf meemaken, 
onrecht dat wij ondervinden of rondom ons zien, 
moeilijke levenssituaties, 
relaties die niet goed lopen: 
het vraagt van ieder van ons 
kracht en moed om niet op te geven. 
 
Daarom is het goed 
dat wij samen Kerstmis vieren: 
er is een Licht waar we samen naar kijken. 
Een Licht dat hoop geeft 
en doet dromen van een andere toekomst. 
Een Licht dat ons verbindt, 
omdat we bij elkaar ervaren 
dat wij niet alleen staan 
met onze verlangens en onze zorgen. 
 
Het Licht komt van een Kind. 
Een Kind dat in zich draagt 
om uit te groeien  
tot de meest liefdevolle van al Gods kinderen. 
Mag de ontmoeting met dat Kind 
ons doen groeien 
tot mensen van liefde en vrede, 
van levenskracht en vertrouwen. 
 
Vlieg je mee naar die zin van Kerstmis? 
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