ADVENT

Lichtpuntjes ontvangen

De tijd van de lichtjes is er weer.

Lichtjes aansteken,

het heeft te maken met verwachten,

met uitzien naar,

met hopen op iets dat de moeite waard is.

Hopelijk ben jij nog verwachtend.
Wachtend op betere dagen,

of op vele goede dagen misschien,

of hopend op de kracht om vol te houden,
of uitziend naar iets bijzonders.

Laat het stilstaan bij je wachten

je kracht geven.

Dat je duidelijker ziet

wat je beste verwachting is.

Dat je meer beseft

hoe je nu al iets daarvan gegeven wordt.
Dat voor jou het licht daagt

hoe de toekomst goed kan zijn

wat er ook gebeurt of gebeurd is.

Misschien overkomt het jou dan

dat je een signaal krijgt,

een teken van het Mysterie.

Het komt naar allen toe

en soms ontwaar je het.

Als een kind iets wijs aangeetft,

als de wind of de regen er is voor jou,

als het licht van de kaars op de achtergrond blijft,
als er op zoveel andere manieren

een licht in jou binnenkomt.

Stilstaan bij je wachten en verwachten,

dat is eigenlijk advent.

Dat is openkomen voor wat komt,

voor de lichtpuntjes die voor jou ontstoken worden.

Steek dus maar een lichtje aan.
Mag het jou helpen om te waken
en lichtpuntjes te ontvangen.
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