
VAKANTIE 

 

Lichtpuntjes, in vakantiemodus 

 

Het woord ‘vakantie’ brengt al licht 

en verlichting: 

het mag even rustig aan, 

het moeten wordt mogen, 

de tijd is open, 

de zon mag volop schijnen. 

 

Lichtpuntjes worden groter,  

het worden stevige lichtpunten. 

Als je in familieverband samen bent. 

Als je een vakantieplek opzoekt. 

Als je je overgeeft aan een hobby. 

Als je eindelijk werk maakt van een wens. 

 

Die lichtpunten zien, 

er blij om zijn, ze kunnen waarderen: 

dan komen ze nog meer binnen. 

Die lichtpunten versterken, 

er iets extra van maken, 

de routine nog aanvullen, 

dan geven ze nog meer licht. 

 

“Kome er licht”, zo begon de Schepper, 

en er kwam licht. 

“Kome er licht”, blijft zijn Woord 

en zijn hoop 

dat er licht mag komen. 

“Kome er licht” 

voor jou en voor wie jou omringt, 

voor allen met wie je begaan bent. 

“Kome er licht” 

voor hen die geen vakantie hebben. 

omdat zij op de vlucht zijn, of in oorlog, 

of in onvrede met zichzelf en hun situatie. 

 

“Kome er licht”: 

onze wereld heeft het nodig. 

Mag het er al zijn voor jou 

op vele manieren. 
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