
IN MEMORIAM NICO PILLARDS 

 

Een groot lichtpunt 

 

Onze Nico was een lichtpunt, een groot lichtpunt. 

In de hoeveelheid engagementen die hij op zich nam 

en om de wijze waarop hij ze invulde. 

Hij deed het met overtuiging. 

Hij stak er zijn hart en zijn vuur in. 

Het was meer dan een tijdsbesteding, 

ze behoorden tot zijn levenswerk. 

 

Lange tijd op voorhand voorzag hij 

wat voor een activiteit nodig was. 

De regelingen waren bijna voortijdig.  

Hij liet er geen dag overheen gaan 

of een verslag was bijgewerkt en verstuurd. 

Hij plaatste er zijn waarmerk bij: 

een passende figuur, een opmerkelijke spreuk, 

een grappigheid, 

goed voor een lichte glimlach. 

 

Nico was attent en waarderend 

voor ieder mens van goede wil 

en nog meer, 

voor ieder die van die wil goed werk maakte. 

Graag had hij ieder mens 

tot die mentaliteit bekeerd. 

Hij stak dat ook niet weg: 

onrecht en profitariaat, hij klaagde het aan. 

 

‘Laat de kinderen tot Mij komen’, 

hoorden wij in zijn uitvaart. 

Nico was erom bekommerd 

dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, 

een weg vonden naar het christelijk geloof. 

Zoals al die keren dat hij mensen verzamelde voor de Virga Jesse. 

 

‘Liefde houdt niet op waar het leven eindigt’, 

staat op je rouwkaart, Nico. 

Mag ook jouw lichtpunt voor ons niet doven: 

jij gaf ons aan hoe belangrijk geëngageerde mensen zijn. 

En mag jij nu in het Grote Lichtpunt zijn, 

waar jij met jouw licht meer dan welkom bent. 

 

Rik Renckens 


