
KERSTMIS 

 

Kerstmis, een lichtpunt? 

 

Lichtjes in overvloed. 

In straten, aan huizen, in bomen. 

Je ziet dat het Kerstmis wordt. 

Maar wordt het wel Kerstmis? 

Is het meer dan lichte schijn? 

 

Kerstmis dat is toch 

licht dat in je hart geboren wordt. 

Hoe krijg je het licht van buiten naar binnen? 

 

Ik zie een vrouw die snikt 

omdat zij er alleen voor staat. 

In haar wil Hij geboren worden, 

omdat zij zijn kracht nodig heeft. 

 

Ik zie iemand met een goede job. 

Hij krijgt er veel verantwoordelijkheid. 

Hij mag er leiding geven. 

In hem wil Hij geboren worden, 

om in hem een goede herder te zijn. 

 

Ik zie twee ouderen in de kerk. 

Zij bidden ervoor om hun oude dag samen door te brengen. 

In hen wil Hij geboren worden 

om nog jaren bij hen te zijn. 

 

Ik zie de leiders van de volkeren 

en hun machteloosheid 

als zij een oorlog willen stoppen. 

In hen wil Hij geboren worden, 

opdat zij de stappen naar vrede herontdekken. 

 

Ik zie zovelen, rijker of arm, 

die zoeken naar echte levenszin, 

veel verder dan gewin en gefeest. 

In zovelen wil Hij geboren worden, 

in de kribbe van hun liefde, 

ook in die van jou. 
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