
VAKANTIE 

 

De rust van verbondenheid 

 

Het is een stevige opdracht 

om een jaar lang verbinding te zoeken 

met kinderen, met collega’s, met ouders,  

met wat gebeurt in de samenleving. 

Nu mogen wij dat zoeken naar verbinding even loslaten 

en ons ongedwongen nestelen 

in de verbindingen van onszelf. 

 

Hopelijk zijn die warm en nabij. 

De verbinding met ons huis: 

als een plek om op te frissen 

en ons meer eigen te maken. 

De verbinding met onze huisgenoten: 

tijd hebben voor elkaar 

en van hen samenzijn ontvangen. 

De verbinding met familie en vrienden: 

een bezoek realiseren en bijpraten 

of het een of ander vieren. 

De verbinding met een geliefde activiteit: 

rondtrekken in de natuur, 

in een andere streek of land, 

of stilvallen met een boek, 

op adem komen op een berg 

of niets doen aan een water.  

 

Verbindingen in vakantiesfeer: 

wees dankbaar als het kan. 

Maar misschien schuilen voor jou 

toch zorgen en lasten in die verbindingen: 

een zieke, een lijdende, een zorgvrager, 

een zwaar materieel of relationeel probleem. 

Al is de zon uit het zicht  

als er schaduw en wolken zijn, 

verbind je toch met haar: 

zij probeert je kracht te geven 

en rust te brengen in je hart. 

Wie weet kan je zelfs zeggen, zoals de psalmist: 

‘Hij die waakt over mij, sluimert niet’. 

 

De rust van verbondenheid: 

aan iedereen is ze gegund. 
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