
PASEN 

 

De ruimte van verbinding 

 

Het was nog in de coronatijd. 

Een vrouw en een man met twee kinderen 

zitten in de kerk. 

De priester kent hen niet 

en spreekt hen aan als ze opstaan. 

“Wij komen hier even wat groter wonen”, zeggen ze. 

“Gans de dag met ons vieren in huis, 

dat is zo beklemmend, wij wonen maar klein. 

Hier is een grote ruimte. 

Het maakt ons rustig als wij hier binnenkomen.” 

 

Gelukkig dus dat kerken hoog zijn. 

Zij scheppen ruimte. 

In die stille ruimte 

kan je tot rust komen. 

En onder die hoogte 

kan je je geborgen en beschermd voelen 

bij Hem die groter is dan jij. 

 

Misschien dat die ruimte ook al iets oproept 

van de hemelruimte. 

Niet dat die ruimte een plaats is in het heelal, 

veeleer is het een sfeer van geborgenheid: 

een sfeer van wonen in de liefde. 

 

Christenen hebben Pasen gevierd. 

Jezus is niet de ruimte ingegaan, 

maar de engte van het graf is doorbroken 

door zijn opname in de oneindige liefde. 

 

Daarin kunnen geloven, 

het biedt ademruimte voor dit leven. 

Het leven hier eindigt niet aan een finish, 

het gaat verder voorbij de aardse horizon. 

 

Een ruimte van verbinding met het hogere, 

misschien kan jij die ook ergens voelen. 

Dat je daardoor vertrouwen en kracht ontvangt 

om uit te zien naar een eeuwige verbinding, 

voor jou en alles wat ons genegen is. 
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