Kerstmis, verrassend vreugdevol?

Zullen we dit jaar Kerstmis vieren?
Beslist wel ...

Kerstmis kan je niet uitstellen.

We zullen het vieren in een kleine kring,
de bubbel van ons gezin,

met misschien één knuffelcontact erbij.

Het zal dus minder organisatie vragen

en minder werk in de keuken

voor wie voor hapjes en schotels zorgt.

Eten en drinken moeten niet excelleren.

Het zal in het eigen huis gebeuren,

daar waar het gewone leven zich afspeelt.

Je mag een keer feesten onder elkaar,

met gezichten en levens waarmee je dagelijks deelt.

Komt dan de boodschap van Kerstmis nog over?
Misschien nog veel meer.

Met Kerstmis is lemand geboren

die ons stil doet vallen bij het gewone

en die ons doet ontdekken

dat in het gewone God zelf aanwezig is.
Hij was er bij de mannen die vis vangen
en bij de tollenaar aan de belastingdienst,
bij de vrouw die overspel pleegt

en bij de zoon die van huis weggaat.

In hun gewone leven kwam Hij aanwezig
en Hij bracht hen op een nieuw spoor.

Ook ons dagelijks doen en laten

kan op een nieuw spoor komen,

of het is er misschien reeds

als je bewust christen bent.

Een nieuw spoor van liefde en vertrouwen.
Om er echt te zijn voor de anderen in je gezin.
Om door te gaan ondanks pijn en zorgen.

Om verder te kijken dan de eigen deur.

Kijk maar naar het kind in de kribbe:

Hij kan God meer in je gewone leven brengen.

En is Kerstmis dan niet verrassend vreugdevol?
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