
EINDE SCHOOLJAAR 

 

Blijven verrassen 

 

De laatste maand van het schooljaar. 

Het lijkt een periode van afronden, 

maar de laatste loodjes die kunnen zwaar wegen. 

 

Hoe kijken wij ertegenaan? 

Waar halen wij nog energie? 

Vinden wij het nog de moeite waard? 

 

Misschien dat het nog het beste is 

om naar de kinderen te kijken. 

De meesten van hen zijn nog altijd blij 

dat ze weer naar school toe mogen – 

het is geen moeten meer. 

Ze halen hun hart nog op 

omdat ze de juf of meester in levende lijve zien 

en niet meer thuis moeten leren 

en weer met elkaar kunnen spelen. 

 

Leerlingen die willen leren, 

kleuters die de klasvrienden niet willen missen, 

zij blijven naar ons kijken. 

Wat verwachten zij van ons? 

Wat zien bij ons? 

Dat wij in onze zorg volhouden? 

Dat wij niet alleen leren rekenen, 

maar dat ze op ons rekenen mogen? 

Dat wij de afstandsregels toepassen, 

maar voor hen niet afstandelijk zijn? 

Dat wij niet alleen school geven, 

maar levenslessen  

zoals het omgaan met het onverwachte? 

 

Verras je kinderen maar 

met wat nog in jouw rugzakje zit. 

Zij zullen er vreugde aan beleven 

en aan jou dubbele vreugde schenken. 

“Laat de kinderen tot jou komen”, 

juni zou wel eens te vlug voorbij kunnen zijn. 
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