
PASEN 

Pasen is vreugde 

‘De grens van wat mogelijk is, 

is al lang bereikt’, zegt iemand. 

Is dat geen teken dat Pasen dringend nodig is? 

 

Pasen, 

het feest van mensen die nooit opgeven. 

Mensen die zelf buiten adem zijn, 

maar zuurstof blijven geven 

opdat anderen kunnen leven. 

 

Pasen, 

het feest van verder leven en overleven. 

In donkere tijden doorgaan, 

geloven in het licht 

aan het einde van de tunnel. 

 

Pasen, 

het feest van de opstanding. 

Desnoods op één been rechtstaan, 

als je andere been dood is; 

  

Pasen, 

het feest van de verrijzenis. 

Rondom je zie je de dood. 

Maar toch duwt het leven je verder. 

 

Pasen, 

het sprietje zien dat opduikt, 

het kind voelen dat je troostend streelt, 

een glimlach ontvangen vanuit een ziekbed, 

weer te horen krijgen ‘Ik zie je graag’. 

 

Pasen, hoe kan je daarin nu geloven? 

Misschien zit het een beetje in onze natuur. 

Voor christenen is er een tweede grond:  

een mens die met zijn liefde de dood overwon 

en daarom de Verrezene, wordt genoemd. 

 

Pasen is dringend nodig 

op vele plaatsen in de wereld. 

Het is ook jou gegund, 

gisteren, vandaag en morgen. 

Verrassend en vreugdevol. 

 
Rik Renckens 


