
LIEFDE 

 

God bemint ons 

 

Een jongen uit een armenwijk in Rome 

mag bij de paus komen met een vraag. 

Maar aan de micro krijgt hij niets gezegd. 

Een monseigneur zegt iets voor, maar ook dat helpt niet. 

Dan wenkt de paus naar de jongen 

en vraagt hem om het in zijn oor te komen zeggen. 

De jongen zegt tegen de paus wat hij wilde vragen. 

De paus houdt de jongen tegen zich aan en houdt een gesprekje. 

‘Mag ik je vraag aan de mensen zeggen?’, vraagt hij. 

Dat mag hij en hij maakt de vraag van Emanuel publiek: 

‘Mijn papa is pas gestorven.  

Hij geloofde niet ... maar liet zijn kinderen wel dopen. 

Is hij in de hemel?’ 

 

‘God zelf oordeelt over wie in de hemel komt’, 

antwoordt paus Franciscus. 

‘Maar wat denken jullie?’, vraagt hij aan de mensen. 

‘Als deze vader zo goed was 

om zijn kinderen het goede van het doopsel aan te bieden, 

ook al geloofde hij niet, 

zou God, die zelf een goede vader is, 

die goede man dan van zich afstoten?’ 

‘Neen’ ... komt er dan uit het publiek. 

‘Dat is het antwoord op jouw vraag, Emanuel’, 

zegt de paus dan, ‘God is fier op jouw vader ...’. 

 

Een scène vol liefde. 

De jongen die van zijn vader hield 

en zich nu zorgen maakt over hem. 

Een paus die respectvol omgaat 

met het persoonlijke verhaal van de jongen. 

De liefde van de ongelovige vader 

die mag staan naast de liefde van God. 

 

‘Hij bemint ons’, horen wij dikwijls. 

Dikwijls gaat dat maar over ons heen. 

God is fier op die vader ... 

Zo is Hij fier op ieder van ons, telkens als wij,  

in ons zwak geloof, onze liefde aan iemand schenken.  

 
Rik Renckens  
(Zie via google: Paus troost jongetje.) 


