
PASEN 

 

Hij bemint ons 

 

Een kleuter in de kerk komt te communie en krijgt een kruisje. 

Op haar plaats terug vraagt zij aan haar mama, 

of die het kruisje ook ziet. 

De mama, tot dan toe druk in gesprek met een andere mama, 

over een spaghettirecept, zegt dan: 

‘Dat kruisje zie je niet. 

Het is een kruisje van Jezus voor je hart’. 

De man in de rij achter hen, 

die het geheel heeft gehoord en gevolgd, 

valt bijna van zijn stoel. 

Heel de viering heeft hij zich geërgerd 

aan het gebabbel van die mama’s, 

en nu hoort hij die mooie uitspraak over het kruisje in het hart. 

Zijn ergernis is plots vreugde geworden. 

  

Is dat niet een beetje Pasen? 

Tot nieuw leven komen. 

Ergernis of woede wordt vergeving. 

Je komt tot liefde in plaats van tot haat. 

Je kunt de andere of jezelf weer aanvaarden, ondanks tekorten. 

Wat leidt tot donkerte en dood, verandert in een weg van nieuw leven. 

 

Een kruisje op het voorhoofd is geen veroordeling. 

Het is geen gebaar of teken van uitsluiting. 

Het is een teken van liefde. 

‘God zegene en beware je’, zegt men er doorgaans bij. 

Soms zegt men ook: ‘Jezus houdt van je’. 

Dan blijkt nog meer, wat het kruis voor christenen betekent: 

het verwijst naar de liefde van God en de liefde van Jezus. 

Van die liefde kunnen we ons bewust worden 

als we een kruisteken maken. 

Het is een liefde, die niet gestorven is op het kruis, 

maar daar het meest zichtbaar werd, 

toen ze in Gods eeuwigheid overging. 

 

Het kruis van Jezus brengt nieuw leven voort. 

Mag het ook voor jou een weg zijn naar vreugde.  

Zalige Pasen. 
 
Rik Renckens  


