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De kracht om op te staan 

 

Petra is gestorven, moeder van twee jonge kinderen. 

Haar vriend, haar ouders, haar broer, haar nichten  

hebben haar kracht gezien  

en zorgen voor een sterke afscheidsviering. 

Zij vormen een ‘Petrateam’. 

Petra krijgt applaus in de kerk. 

 

Emiel wist dat hij ging sterven. 

Hij wilde ook rusten, maar nam de tijd om afscheid te nemen. 

Het werd bijna zijn mooiste cadeau aan zijn gezin. 

Ze hadden nooit gedacht dat afscheid nemen zoveel vreugde kon geven. 

 

Sterven is afscheid nemen. 

Maar sterven is ook een bron van nieuw leven. 

In sommige situaties voel je het heel duidelijk. 

In andere situaties moet je vooral hopen 

dat er na de dood nieuw leven komt, 

en blijven hopen, als het verdriet blijft neerdrukken. 

 

‘Sta op ...’, het werd eens gezegd aan Bartimeüs, 

die blind was, veroordeeld tot een leven aan de kant. 

Gelukkig had hij eens gehoord van een Man die nieuw leven bracht. 

Toen die Man voorbijkwam, klampte hij zich vast  

aan de hoop die ooit bij hem was gewekt. 

Hij stond op om naar die Man toe te gaan 

en hij kwam weer op de weg van het leven. 

 

‘Sta op ...’, in elke situatie van verdriet 

en bij elke dood die in je leven komt: 

het is geen bevel om direct uit te voeren, 

het is een perspectief dat je kan bewaren. 

Het duurt soms lang, voor je het kan. 

Verdriet zet je niet zomaar opzij. 

 

Wie christen is, heeft het misschien gemakkelijker, 

om dat perspectief voor ogen te houden. 

Hij of zij blijft hopen dat de Man die nieuw leven brengt, 

eens bij hem of haar voorbijkomt. 

 

Rik Renckens 


