
BEGIN SCHOOLJAAR 
 
Sta op 
 
Is het tegen jou al veel gezegd: “Sta op”? 
“Sta op!”... Jij zegt het misschien tegen je eigen kinderen, 
als ze s’ morgens niet uit bed geraken. 
Je zegt het misschien tegen hen, 
als ze hun plaats aan iemand moeten afstaan. 
Het klinkt alleszins krachtig, het is gemeend. 
 
Bij het begin van een nieuw schooljaar 
wordt het aan ons gezegd: “Sta op”. 
Je kan er wellicht wel inkomen: 
we moeten ons weer oprichten vanuit onze vakantiestoel, 
we moeten weer rechtkomen en ertegenaan gaan, 
het is weer tijd om op te staan en aan het werk te gaan. 
 
Die ‘Sta op’ van nu heeft echter een speciale kleur. 
Voor wie het evangelie kent: 
het is één van de woorden die gezegd werden 
aan een blinde, een zekere Bartimeüs. 
Die Bartimeüs is toen opgestaan, is zelfs rechtgevlogen,  
en hij is naar Jezus toegegaan. 
 
Waarom stond hij op? Omdat hij uitkeek naar een levensdoel. 
Hij zag ernaar uit om iets te doen met zijn leven 
dat de moeite waard was. 
 
Hoe krachtig staan wij op? 
Komen wij recht en hebben wij al een doel voor ogen? 
Vinden wij het weer de moeite waard 
om met leerlingen de weg te gaan, 
hen te leren kennen en hun talenten te helpen ontwikkelen? 
Welk doel hebben wij voor ogen voor hen en voor onszelf? 
 
En als je gelovig bent, ga je dan ook bij Jezus te rade, 
om te leren zien hoe je Hem kan volgen op jouw weg? 
Hij geeft te zien hoe je recht kan blijven, 
ook als de weg niet altijd eenvoudig is 
Want Hij is opgestaan en Hij geeft ook nu daartoe kracht. 
 
“Sta op”: het wordt aan ons gezegd. 
Mogen wij er ook elkaar voor motiveren. 
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