VREUGDE

Waar is je vreugde?

Enkele dagen na de eerste communie

spreekt een moeder mij aan.

Ze vindt het belangrijk om het aan mij te vertellen:
haar zoontje is heel blij

dat hij eindelijk de hostie heeft ontvangen.

Dat is voor hem het belangrijkste geweest

van heel het communiegebeuren.

Als je aan andere kinderen vraagt

wat zij het mooiste vonden aan hun communie,
dan zeggen zij nogal eens

“alles is mooi” of “de liedjes” of ook iemand,

“dat mijn meter van Amerika is gekomen”.

Maar er zijn gelukkig ook kinderen

die door de kern van de communie geraakt worden.

Waar vinden wij onze vreugde:

wat vinden wij belangrijk in ons leven

en in ons dagelijks bezigzijn?

Hopelijk vinden wij veel vreugde in ons werk,
omdat wij dat graag doen, daarin opgaan,

ons daarop toeleggen.

Hopelijk vinden wij veel vreugde in onze omgeving,
bij de mensen rondom ons, collega’s, partner,
kinderen en kleinkinderen,

omdat wij graag bij hen zijn

en het met hen goed kunnen vinden.

Hopelijk vinden wij veel vreugde

in een engagement dat wij op ons nemen,

omdat wij daardoor ons leven openen voor anderen
en meer verbondenheid in de wereld brengen.

Misschien vinden velen van ons ook vreugde

in hun geloof:

niet meer zozeer om de hostie die zij krijgen,
maar om de boodschap die erbij hoort.

Dat zij het ‘lichaam van Christus’ mogen zijn,
handen en voeten geven aan Zijn liefde.

En dat Hij leven blijft schenken tot in eeuwigheid.
Mag die vreugde ook bij velen zijn.
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