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Josefine Vanhille 
Als kind wilde ik al onderwijzer worden. Maar mijn ouders hadden liever dat ik na de richting 
Latijn voor verpleegkunde ging. Ik was veel met theater bezig en ik miste het creatieve in die 

opleiding. Dus ik maakte de switch. Mijn ouders zagen wat deze job voor mij betekende en hoe ik 
helemaal open bloeide. Na veel uren mee helpen, knippen, plastificeren … kijken zij nu ook heel 

anders naar een job in onderwijs. 
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l d
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Waar sta ik voor?
Een klas moet voor elke leerling 
voelen als thuiskomen. Geef een 
babbel of een knuffel als dat nodig 
is, werk echt aan het welbevinden 
van kinderen. Ik begrijp mogelijke 
kritiek hierop, maar je kan pas 
inhoud beginnen verwerven als 
je je goed voelt. Daar werk ik met 
mijn klas aan. Elke speeltijd gaat 
de spelkoffer mee. Alles wat er in 
zit, is gerief waarvan ze zelf vinden 
dat ze het nodig hebben om de 
speeltijd aangenamer te maken. 
Daardoor is er minder ruzie, en 
zo heb ik in de klas meer tijd voor 
inhoud. Win-win!
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