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Wij zijn zo vrij deze ‘open brief’ aan u te richten naar aanleiding van de afspraken 
die u zou maken met de minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke. 
In De Morgen van 29 november verscheen een artikel met als titel ‘Studenten: 
Vandenbroucke chanteert directeurs hogescholen om onze nationale betoging te 
saboteren’.  
De Morgen schrijft dat de minister de instellingen verbiedt hun medewerking te 
verlenen aan de manifestatie van 6 december. Als sociale partners voelden wij ons 
eventjes niet ‘lekker’ bij dit bericht.  Wij dachten dat in een democratisch bestel 
betogen een recht was. Als beknotting van de basisdemocratie kan deze afspraak 
die VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) zou maken, wel tellen. 
Wij hebben er begrip voor dat elke actor probeert zijn ‘programma’ te 
verwezenlijken. Wij weten ook dat dit kan gebeuren via bilaterale gesprekken. Dat 
een partner aan de onderhandelingstafel zich echter laat verleiden mee te werken 
aan dergelijke ‘dictaten’ vanwege een bewindsman, is voor ons nieuw en zeer 
onaangenaam. 
Zoals u weet eisen ook wij meer financiële middelen voor de hogescholen omdat 
anders de studenten en personeelsleden het kind van de rekening worden. De 
betoging die gepland is op donderdag 6 december om 14 uur (vertrek voor het 
Hendrik Consciencegebouw te Brussel) heeft juist als doel om de overheid te 
wijzen op haar verplichtingen en beloftes. Wij moeten u niet vertellen dat de 
beleidsmakers in de memorie van toelichting van het voorontwerp van decreet 
betreffende de financiering van de hogescholen en universiteiten beloofd hebben 
2% van het BRP aan hoger onderwijs te willen besteden. U weet dat op dit ogenblik 
amper 1,2% wordt bereikt.   
U weet ook dat bij het afsluiten van de onderhandelingen bijkomend 5 miljoen 
euro beloofd was door de minister. Maar Vlhora was toen verdeeld en kon geen 
standpunt innemen.  Lukt dit wel voor 2 miljoen meer?   
U begrijpt dat er nog een lange weg af te leggen is en dat ook hier de leuze 
‘eendracht maakt macht’ meer op zijn plaats is dan het gezegde ‘verdeel en 
heers’. Het zou beter zijn dat alle betrokkenen uit het hoger onderwijs aan één 
koord zouden trekken en dit in ieders belang. Wij mogen niet vergeten dat aan het 
tienpuntenprogramma van VLHORA (voor alle duidelijkheid, een terechte eis) een 
prijskaartje hangt van 100 miljoen euro en dat de hier bedoelde overeenkomst 
amper 10% van deze som bedraagt.  Het is voor ons onbegrijpelijk dat u voor een 
som die nauwelijks meer is dan een pleister op een houten been, zoveel zou 
opgeven, om van de manier waarop nog te zwijgen.   
De vakbonden zijn dit gepingel beu. U zult begrijpen dat die houding het sociaal 
klimaat niet ten goede komt. Meer dan 100.000 studenten en 10.000 
personeelsleden uit de hogescholen zullen die houding niet zomaar in dank 
afnemen. Wij vrezen dat de ‘naweeën’ van zo’n deal wel eens door andere dossiers 
zouden kunnen dwalen. 
Toch hopen wij u en alle directeuren van de hogescholen te mogen verwelkomen 
op de betoging tegen de plannen en de handelswijze van de minister. 
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