ALS DE VOS
DE PASSIE PREEKT

Ook amper bekomen van verbazing toen u vernam
dat de huidige regering een rijkentaks op
tafel legt? Toch staat het er: maar liefst
vijf van de zeven partijen in de federale
regering zijn voorstander van een taks die de
allerrijksten of bedrijven met woekerwinsten
belast. Ongelooflijk. Nadat proletariérs en
ook wel studenten aller landen decennialang
tevergeefs de slogan ‘Haal het geld waar

het zit’ scandeerden, heeft een virus uit
Wuhan en een uit Moskou ervoor gezorgd

dat hun bede vandaag gehoord wordt.

Eindelijk zult u zeggen. Terecht dat u

zich deze opmerking permiteert, want u

zult ondertussen het gevoel hebben dat

er aan u, als kale kip, niets meer te
plukken valt. Men probeert nog wel hoor:
ambtenarenpensioenen omlaag krijgen,
bijvoorbeeld. Die zijn gemiddeld nog altijd
iets hoger dan de gemiddelde kost van een
kamer in een woonzorgcentrum, dus daar valt
nog winst te boeken bij deze regering.

Alle gekheid op een stokje - om nog
even bij de kip met de gouden eieren
te blijven: de vraag is waar het geld
echt zit en hoe het daar weg te halen.
Want als zelfs opgejaagde Russen er
nog altijd in slagen hun geld te
versassen, hoe kan een kloeke (altijd
weer die beeldspraak ..) minister van
Financién er dan in slagen om het
bij de rijkste Belgen weg te halen?

Enfin, 1 mei ligt ondertussen
alweer achter ons en ik vrees dat
we dat ene kippenvelmomentje (sorry)
alweer achter ons kunnen laten.





